
 
 

Want alleen liefde is alles 
 
Als er alleen de zee zou zijn 
dan was de zee dus alles. 
Dan zou er dus geen zee zijn,  
want alles was dan zee  
en dus was dat alles. 
 
Maar de zee is niet alles 
want er is ook de lucht. 
En de lucht is niet alles,  
want als alles alleen lucht zou zijn, 
dan heette de lucht alles  
en dus was er geen lucht. 
 
Maar de lucht is niet alles 
want er is ook het land. 
Als alles alleen land zou zijn 
dan was er geen land, 
want dat was dan alles. 
 
Maar het land is niet alles 
want er zijn ook bomen 
en vogels en mensen. 
Als alles alleen mensen zouden zijn 
dan waren mensen alles. 
Maar mensen zijn niet alles 
want er zijn ook bomen en vogels 
en de zee, de lucht en het land zijn ook. 
 
Eén is wel alles. 
De zee, het land en de lucht zijn het; 
de bomen, vogels en ook alle mensen zijn het. 
Dat ene is de liefde. 
 
  



 
 
 
 
Eén is alles en niets is dat niet; 
niets is niet de liefde. 
Alles is de liefde en de liefde is alles; 
niets is de liefde niet en de liefde is niet niet. 
 
De mens is dus ook liefde 
en liefde is dus ook de mens.  
De mens die angstig is, is liefde; 
want angst is vrezen dat de liefde er niet meer is. 
De mens die boos is, is liefde; 
want woede is het gevoel dat de liefde er niet meer is. 
De mens die verdrietig is, is liefde; 
want wenen uit het gevoel dat de liefde er niet meer is. 
 
De mens die haat, heeft lief 
want haten is boosheid, verdriet en angst gebundeld, 
omdat de liefde er niet meer zou zijn. 
Maar dat is niet waar,  
want alles is de liefde en de liefde is alles. 
 
De mens die haat is boos en is dus de liefde; 
die mens is verdrietig en is dus de liefde 
en is angstig en is dus ook de liefde. 
 
De mens die haat heeft iets anders zo lief, 
dat die bang is dit kwijt te raken, 
boos is op hen die dit dreigen af te nemen, 
hetgeen die mens vreest. 
Dus ook haat is liefde. 
 
Dus ook haten is liefhebben, want niets is niet de liefde.  
Want alles is liefde en niets is dat niet. 


