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Niks en niemand heeft het eeuwige leven. Niet de aarde noch de zeeën, niet de bergen noch  
de mensen, niet de bomen noch de vlinders. Alleen de ziel, het Goddelijk in al dat leeft, dat is 
oneindig, eeuwig en voor altijd. De vorm, waarin zij zich manifesteert, is echter tijdelijk. 
 
Een bloem is geen kip, geen walvis noch boom en geen mens. Zolang de bloem leeft, heeft zij één 
ding gemeen met de andere levende wezens: ze is een ziel in een tijdelijke verschijningsvorm.  
De ziel van de bloem is wél dezelfde als die van vis en boom en vogel en mens. 
 
De ziel van de bloem vandaag is die van de boom morgen, die van de vogel overmorgen en mogelijk 
die van de mens van gisteren. In voorkomen verschillend, in zijn gelijk. De bloem is zich net zo 
bewust van de mens als de mens van de bloem, de boom, de vogel en de vis. De boom is zich  
net zo bewust van de vogels als van de mens en vice versa.  
 
Oorsprongsbewust? 
Van bloemen en bomen, vissen en vogels is niet bekend of zij zich bewust zijn van hun Goddelijke 
ziel. Beseft een boom zijn hemelse oorsprong? Dat is de mens niet bekend. Van zichzelf weet de 
mens dat wel, in enigerlei mate. Een deel gelooft in een hiernamaals (hemel), een ander deel weet 
ook van een hiervóórmaals (reïncarnatie).   
 
Het beperkte weten van de mens dicteert dat het de mens is, die naar de hemel gaat en (mogelijk) 
zal reïncarneren. Het hiernamaals is echter niet voor mensen, het is voor zielen (van mensen). 
In haar geloven heeft de mens haar God naar haar evenbeeld geschapen, niet andersom. In haar 
overtuigingen heeft de mens de hemel ook verbeeld naar hetgeen haar bekend is, namelijk haar 
aardse habitat, alleen dan mooier. Religieuze leiders claimen te weten dat alleen hún volgelingen 
naar die hemel gaan. 
 
Zielen geloven niet, zij weten 
Zielen zijn niet Rooms-Katholiek of Boeddhist of Moslim of Protestants of Oekraïens-Orthodox.  
Er is geen hemel voor Christenen of Hindoes of Joden of Moslims of niet-gelovigen. De hemel is voor 
zielen, ongeacht aardse geloven of overtuigingen. Religies zijn leefregels voor het hiernúmaals en 
handvatten voor het (menselijk niet te bevatten) hierna- en hiervoormaals, echter bezien vanuit het 
menselijke perspectief, verwoord in menselijke constructen. Begrijpelijk; niet onjuist, wel onvolledig. 
 
Zielen sterven niet, zij zijn eeuwig 
Mensen die denken dat zij mensen zijn, zullen angst hebben voor de dood van hun lichaam, omdat 
daarmee hun mens-zijn stopt. Mensen die weten dat zij zielen zijn, zullen minder angst voor de dood 
en daarmee voor andere mensen hebben. Mensen die weten dat zij zielen zijn en dat alles dat leven 
heeft, gelijk is aan háár ziel, maar dan alleen in een andere hoedanigheid, het zijn die mensen, die 
met veel meer liefde en respect omgaan met alles om hen heen.  


